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Paasmuziek   Orgel en trompet  
  
Welkom en mededelingen 
 
Voorbereidingsgebed 
Het gebed eindigt met: 
 Welkom, ieder die gekomen is, om vrede te vieren,  
 hoop te verkondigen en geloof te vieren want Christus is opgestaan!  
 

We zingen als antwoord:  
  
 
 
 
 
 

Zingen     Lied 624        we gaan staan 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 
 
 
 
 
2 Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 

 
 3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! 
Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja! 

 
Bemoediging en drempelgebed 
v Onze hulp is in de naam van de Heer 
a die hemel en aarde gemaakt heeft 
v die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a en niet laat varen het werk van zijn handen.  
v  Dit is de dag die U, God gemaakt heeft. 
  Vreugde en zonlicht stralen over ons mensen,  
   over het leven. De nacht is ten einde.  
  Dit is de dag waarop wij de opstanding vieren 
    als belofte voor iedereen.  
  Dit is de dag waarop U ook ons tot leven wekt.  
  Dit is de dag, deze morgen weten wij ons gezegend.  
a    
 
 
 
     
       we gaan zitten                                       
Kyriegebed 
 



Glorialied   Lied 619  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 2  Des morgens op de derde dag, 
  toen voor het graf de steen nog lag, 
  verrees de Heer op Gods gezag. 
  Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
 3 De engel sprak: Houdt moed, vreest niet, 
  ik ken de bron van uw verdriet: 
  gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 
  Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
 4 Hij is verrezen en Hij leeft. 
  De dood heeft voor het eerst gebeefd. 
  Komt, ziet waar Hij gelegen heeft. 
  Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
 5 Nu bidden wij U, Zoon van God, 
  omdat Gij opstond uit de dood, 
  geef ons nu uw genade groot, 
  - halleluja, halleluja, halleluja! – 
 



DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de Heilige Geest 
  
Lezing Paasevangelie Lukas 24 vers 1 - 27 
 
Zingen  Tussentijds  171  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2 In stilte, ongezien 

En stralend, onverwacht, 
Herrijst de Levende 
Uit dood en donk’re nacht. 

 
  3 De kruiden van de dood, 

Zij kunnen weggedaan. 
De Opgestane leeft 
En spreekt Maria aan. 

 
  4 De werkelijkheid van God  

Breekt in ons leven in 
Als ruimte, perspectief, 
Geeft alles nieuwe zin. 

 
  5 Waar Pasen wordt gevierd 

Is dood voorbijgegaan, 
Daar wortelt weer de hoop 
In ’t menselijk bestaan.   



Verkondiging 
 
Muziek   
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
Geloofsbelijdenis       we gaan staan 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de 
aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die 
ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die 
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de 
doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de 
almachtige Vader, vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en 
de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, 
christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de 
zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. 
 
Zingen     Psalm 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
Aandacht voor de gaven 
 
Gebeden    
 
Slotlied  Lied 634 
 
 1 U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 

  om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer!  

  
 2 Licht mogen stralen, in de duisternis, 
  nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
  Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
  wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer! 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 
Zegen 
We beantwoorden de zegen met een gezongen ‘Amen’. 
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